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Mededelingen 

 
Kerkdienst 1 december, eerste Adventszondag 
Bestemming Bethlehem, zo heet het Adventsproject van de kindernevendienst dit 
jaar. En daar sluiten we ook op aan tijdens de vier Adventszondagen. Iedere keer 
ontmoeten we kenmerkende figuur uit de Bijbel, die vanuit of naar Bethlehem trekt 
en wiens verhaal verknoopt is geraakt met dat van het Christuskind.  
Deze eerste Adventszondag gaan we op weg met Naomi en Ruth. Twee mensen 
uit twee verschillende culturen: een Joodse en Moabatische. Kan dit samen 
gaan?  Het bijbelboek Ruth verast ons: dit lukt wonderwel. Deze vrouwen zijn door 
het leven en het geloof verbonden geraakt, gaan samen een weg van rouw en 
loslaten. Zij hebben een doel voor ogen: Bethlehem. Vinden zij daar wat zij 
zoeken? 
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Janneke Heal, Patrimoniumlaan 23a. 
 
Bestemming Bethlehem 
In de kindernevendienst leven wij toe naar kerst met het project “bestemming 
Bethlehem”. In de verhalen van dit project staan de stad Bethlehem en de 
gebeurtenissen die daar plaatsvinden in het middelpunt, beginnend bij het verhaal 
over Ruth die met Naomi naar Bethlehem reist, en eindigend met de geboorte van 
Jezus.  
Deze adventszondagen hebben wij alle zondagen lange kindernevendiensten, 
ook de zondagskinderen starten in de KND. In de KND zal het lantaarntje en de 
adventskaarsen aangestoken worden. In de ruimte van de KND staat een kribbe 
waar elke week een voorwerp in komt te liggen die past bij het verhaal van die 
zondag. Iedereen is welkom om deze voorwerpen na de dienst te komen bekijken. 
Als de kinderen terugkomen uit de KND zal het zondagskind een plaat en een 
figuur meenemen naar de projecttafel op het liturgisch centrum en zal de dominee 
met de kinderen hier nog even over praten. In de dienst op 1ste kerstdag vindt de 
afsluiting van het project plaats. 
Groetjes, de leiding van de KND 
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Van de bloemengroep 
Onze schikkingen in adventstijd vindt u in de hal. De Kindernevendienstverhalen 
hebben als doorgaand thema: Bestemming Bethlehem. Vandaag volgen wij Ruth 
en Naomi, vanuit Moab onderweg naar Bethlehem, nu daar de hongersnood 
voorbij is. Vandaar dat er brood en aren zijn verwerkt in de schikking. 
 
Er is weer een nieuwe podcast online 
In deze 22e aflevering is Harriëtte aan het woord. Zij vertelt aan de hand van psalm 
139 over hoe het voor haar is om te leven met een groeistoornis en hoe zij Gods 
leiding ervaart in haar leven. Je kunt te podcast vinden via de website van onze 
gemeente www.petrakerk.nl of via Spotify.  
Marije Stegenga 
 
Samen zingen van Advent en Kerst 
Volgende week zondag, 8 december, is er weer 
‘Samen zingen op zondagavond’ in De Open 
Hof. De samenzang begint 19.30 uur. Op het 
programma staan prachtige Advents- en 
Kerstliederen, die worden begeleid op orgel en 
trompet. Naast de vertrouwde musici en Ramon 
Pol zal ook Veenendaals burgemeester Gert-
Jan Kats deze avond een bijdrage leveren! In tegenstelling tot voorgaande keren 
is er geen pauze, dit vanwege de te verwachten (heel) hoge opkomst. Hierdoor 
zal de zangavond ca. 20.35 uur zijn afgelopen. Voor wie dat wil is er na afloop 
koffie of thee met iets lekkers erbij. U en jij bent van harte welkom! "Komt allen 
tezamen, jubelend van vreugde!" 
 

 
 
 

http://www.petrakerk.nl/
https://open.spotify.com/episode/4mJ6yamlHL6U1Fqh18Vweq?si=8551462e8bf548e8
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Festival of Lessons and Carols 
Inmiddels traditie in de Petrakerk in de adventtijd: een muzikale inleiding op Kerst 
middels negen lezingen, afgewisseld met negen antwoordliederen. Deze keer 
zorgt het Veenendaals Kamerkoor voor een mooi programma. Het concept voor 
dit type viering werd in 1918 door Eric Milner-White aangepast voor gebruik 
tijdens een dienst op kerstavond in de kapel van King’s College in Cambridge. In 
negen korte Bijbellezingen (Lessons) uit Genesis, de profetische boeken en de 
evangeliën wordt het verhaal verteld van het paradijs, de belofte van de Messias 
en de geboorte van Jezus. De lezingen worden afgewisseld met het zingen van 
kerstliederen (Carols), gezangen en koormuziek. Het “Festival of Lessons and 
Carols” heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid als opmaat naar Kerst. 
Tegenwoordig wordt ook uit het Nieuwe Testament gelezen. Tijd en plaats: 
zondagmiddag 22 december in de Petrakerk om 16.00 uur, inloop vanaf 15.30. 
Rick Tigelaar VIS-groep 
 
Komt u, kom jij ook naar de NET ontmoetingen in januari?  
Elkaar geregeld ontmoeten en zo beter leren kennen, is van waarde in een 
kerkgemeenschap die streeft naar verbondenheid. Dat helpt om met elkaar mee 
te leven en nieuwe inspiratie op te doen. Vanuit deze gedachte organiseren we 
eind januari weer een aantal NET Ontmoetingen: bijeenkomsten met een gezellig 
en verdiepend karakter, waaraan iedereen kan meedoen. Voor de verdieping 
vervolgen we het thema van de startdienst: De weg van Levi. Op verschillende 
manieren kunt u samen met anderen daarmee iets leuks gaan doen. Maar 
uiteraard gaat het vooral om elkaar te ontmoeten in vrijheid en een gezellige sfeer. 
Meer informatie en mogelijkheden om u aan te melden vindt u in Samen Eén of 
de uitnodigingsbrief en op de website. We heten u alvast van harte welkom. 
Werkgroep NET Ontmoetingen ZuidWest  

 
Boekentafelnieuws 
Vandaag de laatste boekentafel van dit jaar. Namens het team hartelijk dank voor 
uw bezoek aan de boekentafel en het aanschaffen van boeken. Met de verkoop 
hebben wij veel goede doelen kunnen steunen, zoals de Kliederkerk, de Teens 
en het Orgelfonds. We hopen ook in 2025 weer veel doelen te kunnen steunen. 
Namens het Boekentafelteam alvast fijne feestdagen gewenst. 
Hemmy Swanink 

https://www.petrakerk.nl/netontmoetingen/
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Expositie ‘Kunstenaars van Reinaerde’  
Voor de tweede maal wordt er in de Petrakerk 
een unieke Kerstexpositie georganiseerd. Dit 
jaar rond ‘Maria’.  
Al eeuwenlang speelt Maria een hoofdrol in 
prachtige kunstwerken en ontroerende muziek. 
Ze is onderwerp van iconen en schilderijen, 
manuscripten, sculpturen, tatoeages en video-
installaties. Wie was zij eigenlijk, deze Maria, de 
moeder van Jezus, over wie in de Bijbel niet 
eens zo heel veel staat geschreven? Ook de schilders van Reinaerde hebben 
zich laten inspireren door Maria. De bijzondere schilderijen laten Maria zien, in 
een kleurrijk beeld van ontroering en kwetsbaarheid. De Kerstexpositie wordt 
gehouden in de hele maand december in de Petrakerk, Kerkewijk 135 te 
Veenendaal. De Kerk is Open op dinsdagmiddag en woensdagmiddag van 14.00 
tot 15.30 uur en donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. 
Karin de Jonge 
 
Inname artikelen voor voedselbank tijdens Open Kerk in december 
Met de voedselbank Veenendaal hebben we afgesproken om tijdens de 
momenten van de open kerk  in de maand december wat luxere producten in te 
zamelen. Het gaat om gedroogde zuidvruchten, pot zure haring, gedroogde rode 
linzen, deodorant in spuitbus, douchecrème (m/v) en slagroom. Op de website 
van de  wijkgemeente ZuidWest en achterin de kerk is dit lijstje ook te vinden. De 
kerk is open op dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur en op 
donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur 
Namens de Open Kerk, Jasper van der Horst en Arend Vleeming 
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Voedselpakketten aan mede-Veenendalers 
Stichting NN verstrekt aan het einde van het jaar al jarenlang voedselpakketten 
aan mede-Veenendalers die leven op of onder het minimuminkomen. Het gaat 
om een grote groep mensen en gezinnen die met zeer bescheiden middelen 
moeten zien rond te komen. Stichting NN wordt - in stilte - gesteund door talloze 
personen, instanties en bedrijven. Deze steun bestaat uit materiële en financiële 
hulp, het beschikbaar stellen van ruimte en helpen bij het inpakken en bezorgen 
van de pakketten. Vele handen maken immers licht werk. Dit jaar verwacht 
Stichting NN, ongeveer 2 weken voor Kerst, 700 voedselpakketten rond te 
brengen. Financieel is de Stichting volledig afhankelijk van giften van kerken, 
bedrijven en particulieren. Wilt u ons financieel ondersteunen via 
rekeningnummer NL95 SNSB 0922 7811 76 t.n.v. Stichting NN Veenendaal.   
Voor meer info zie www.stichting-nn.nl.  
Rudy Boone, Secretaris stichting NN Veenendaal 
 

 
 
Afgelast: Lezing “Maria, de moeder van Jezus, wie was zij?” 
Helaas gaat de lezing door Marijke van Dijk op 8 december niet door vanwege 
ziekte van Marijke. 
Karin de Jonge 
 
Kijkcijfers zondag 24 november 2024 
Direct: 136 Opname: 78  

http://www.stichting-nn.nl/
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Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de 

Digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
 

 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

